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Leer Vraag Ontmoet Lees Doe

Hoi, ik ben Matilda. Ik ben een echte 
boekenwurm. Ik leen stapels boeken in 
de bibliotheek. Hier vind je de boeken 
die ik deze keer de leukste vond!

Matilda

Hans en Grietje

Bethan Woolvin, uitgeverij Hoogland 
& Van Klaveren

Dit verhaal over Hans en Grietje 
gaat anders dan je gewend bent. 
Het begint met de heks Wilgrid, 
een goede heks die Hans en Grietje tegenkomt in het bos. 
Hans en Grietje zijn eigenlijk heel brutaal, maar Wilgrid 
blijft lief en aardig. Maar als Hans en Grietje de heks 
in de oven stoppen, is de maat vol! Grappig boek met 
eigenzinnige tekeningen in zwart en oranje. 

Vanaf 5 jaar.

Kom op we gaan!

Edward van de Vendel en Floor de 
Goede, 
uitgeverij Querido

Altijd al willen weten hoe het komt 
dat je droomt? En hoe komt het dat je 
droomt over koala’s, slangen, dolfijnen 
en racewagens? Dat is geheim, maar als je dit boek leest 
dan weet je alles! Heerlijk kleurrijk en vriendelijk boek over 
het grote geheim van dromen. Er valt heel veel op te zien en 
te ontdekken. 

Vanaf 4 jaar. 

De man met de lange benen

Benjamin Philips, 
uitgeverij Parade

Het leven voor de man met de lange 
benen is niet eenvoudig, omdat alles is 
gemaakt voor mensen die korter zijn. 
Zo stoot hij zijn hoofd steeds tegen de 
lampen en het plafond in de supermarkt. 
De mensen zijn ook niet zo aardig tegen hem. Pas als er 
een storm opsteekt en de man met de lange benen de enige 
is die goed kan helpen, beseffen de mensen hoe bijzonder 
hij is. Mooi prentenboek met vriendelijke prenten.

Vanaf 6 jaar, om voor te lezen. 

De wirwarwezels

Yvonne Jagtenberg, 
uitgeverij Gottmer

Arti en Bub zijn echte wirwarwezels; 
Arti is altijd in de war en Bub is altijd in 
de weer. De vrienden beleven allerlei 
avonturen in en om het huis. Zo ruimen 
ze de troep in huis op met een hark en doen ze sop in de 
soep!  Deze bundel vol grappige tekeningen is heel leuk en 
geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar.
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Respect voor het insect

Jules Howard, 
uitgeverij Salto

Dit boek heeft niet alleen grappige 
illustraties, maar het bevat ook een 
heel belangrijke boodschap: insecten 
zijn heel belangrijk voor al het leven op 
aarde! Insecten helpen de wereld door rivieren en de grond 
schoon te houden, planten te bestuiven en wetenschappers 
bij hun onderzoek te helpen. Wist je dat er een mug is die 
ervoor zorgt dat de chocoladeboon kan groeien en dat er 
een rups is die plastic eet? Met geestige kleurenplaten. 

Vanaf ca. 9 jaar.

Het griezelhuis

Emma Read, 
uitgeverij de Fontein

Claude, Sam en Deliah worden per 
ongeluk opgesloten in een verlaten 
huis als ze Claudes zusje Amity aan 
het zoeken zijn. Al snel blijkt dat het 
huis een soort mega-escaperoom is 
waar de kinderen puzzels moeten oplossen om eruit te 
komen. Tijdens hun verblijf ontdekken ze meer over de 
originele eigenaar en zijn dochter, die op mysterieuze wijze 
verdwenen is. Het verhaal is ontzettend spannend en laat 
zien hoe belangrijk vriendschap is. Voor kinderen die van 
raadsels en puzzels houden, is dit echt een aanrader. 

Vanaf 9 jaar. 

Een vieze zaak op de schroothoop

Markus Grolik,  
uitgeverij Pelckmans

Dit deel in de nieuwe serie ‘Geheim 
agent Salamander’ gaat over salaman-
der Sal, die moeilijke zaken oplost. Op 
een dag vraagt een kikker om zijn hulp: 
zijn neef Anton is plotseling verdwenen 
uit de kikkervijver, wat is er gebeurd? Hierna volgt een 
spannend avontuur met allerlei verdachte figuren als ratten, 
kippen en eksters. Zal neef Anton gered worden? 

Vanaf 8 jaar.

Robodog

David Walliams, 
uitgeverij Clavis

Welkom in Dollerdam, een grijze, ver-
vallen stad vol criminelen en ratten. Het 
ergste duo is Bolbrein, een misdadig 
brein in een bol, en zijn handlanger 
Hamerhand, die hamers als handen 
heeft. Samen veroorzaken ze chaos. De politiecommissaris, 
geholpen door een groep honden, vraagt om extra hulp. 
Dan wordt Robodog gemaakt, die de misdadigers probeert 
te stoppen. Het verhaal zit vol met humor en avontuur, waar-
onder onhandige honden, een slimme rat en een achtervol-
ging in het riool. Met grappige illustraties en verrassende 
wendingen. 

Vanaf 9 jaar.

Schaam je gerust dood voor 
je ouders

Jan Paul Schutten, 
uitgeverij Gottmer

Dit is een gids voor tieners, met waar-
devolle inzichten en praktische tips om 
de uitdagingen van de puberteit onder 
de knie te krijgen. Het ontdekken van 
jezelf staat centraal in dit boek. Het 
gaat over verschillende aspecten van het tienerleven, zoals 
identiteit, vriendschap, liefde, maar ook onderwerpen als 
verslaving, telefoongebruik, pesten en geluk. De tekst wordt 
afgewisseld met humorvolle testjes, ingezonden brieven 
en nuttige tips. Geschreven in een vriendelijke toon, met 
grappige, stripachtige illustraties. Geschikt voor lezers vanaf 
ongeveer 10 jaar.


